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Van de redactie

Dag allemaal,

Na de zomervakantie zijn we voortvarend van start gegaan
REDACTIE met de voorbereidingen voor het jubileumconcert in mei

2024. Zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord, gelezen of
anderszins vernomen viert De Herleving volgend jaar haar 150-jarig jubileum,
vandaar. We hebben al twee extra repetitieochtenden gehad waarop we samen
met de band Jackson’s Cage en de solozangers hebben gerepeteerd. Vooral de
eerste repetitie stond in het teken van het kennismaken en ‘aan elkaar wennen’.
Voor de harmonie is het namelijk geen alledaagse bezigheid om samen met een
band te spelen en andersom evenmin. In deze editie van Bloasproat krijgt u een
update van de voorbereidingen door de jubileumcommissie.

Verder kunt u lezen over de optredens die we de afgelopen tijd hebben
uitgevoerd. Ook kunt u lezen hoe het met Wiel Rouwens, de laatste vaandeldrager

van de harmonie, is en wat hem vandaag de dag bezighoudt.

Dus, maak een kop warme chocolademelk met slagroom, nestelt u zich in uw
beste zetel en dompel u onder in deze Bloasproat!

Veel leesplezier!

Namens de redactie,

Koen Willems



Van de bestuurstafel...

De zomervakantie is alweer een tijdje achter de rug. Nu zijn we
volop bezig met de voorbereidingen van het jubileumconcert.
Enerzijds om de muziek goed in te studeren en anderzijds om
voldoende financién te verwerven om een en ander te kunnen

bekostigen.

Op 29 oktober hebben we in het multifunctionele centrum van Siebengewald een
uitwisselingsconcert uitgevoerd.

Ook hebben we ons weer voorbereid om Sint Nicolaas op 19 november welkom
te heten. ‘s Morgens in Vierlingsbeek en ’s middags in Groeningen. De deelname
van de harmonie aan de uitvoering van de Kerst Sing Along op 23 december heeft
onze aandacht.

We willen vroeg in 2024 en wel op donderdag 11 januari onze jaarvergadering
houden en zullen dan 4 jubilarissen huldigen met hun 25-jarig lidmaatschap van
de harmonie.

Het bestuur van De Herleving,

Marijn Broeren

Wiel Nillesen

Sharonna Evers-Janssen Steenberg
Jan Stoffelen



Verslag van de optredens

Door Jan Stoffelen en de redactie

Zondag 10 september 2023 - Serenade voor ]an Welbers
In overleg met de
familie van Jan is op deze zondag de
harmonie bij elkaar gekomen om Jan
en Francien een klinkende serenade te
bezorgen. Dit naar aanleiding van het
feit dat de harmonie op 29 augustus
Jan heeft benoemd tot erelid van de
harmonie. In verband met ernstige
gezondheidsklachten heeft Jan het
maken van muziek met zijn bas
moeten staken. Op 9 juli van dit jaar
heeft Jan nog deelgenomen aan het
concert in het park.

Jammer voor Jan en voor de harmonie dat we de muzikale kwaliteiten van Jan

samen met de familie een gezellig
samenzijn gehad op het terras en in
de prachtig aangelegde tuin.

We hopen dat Jan en Francien
samen met hun Kkinderen en
kleinkinderen nog veel en lang
samen mogen genieten. Inmiddels
hebben Jan en Francien het boeket
~ bloemen en de dinerbon die bij het
erelidmaatschap horen ontvangen.

Zondag 29 oktober 2023 - Uitwisselingsconcert met fanfare en drumband
Eendracht uit Siebengewald

Op zondag 29 oktober is de harmonie te gast bij fanfare Eendracht uit
Siebengewald om samen het herfstconcert uit te voeren. Om 10.00 uur begint de
harmonie met het inspelen zodat precies om 11.00 uur, wanneer de zaal van De
Klaproos is volgestroomd het concert kan gaan beginnen. Er zijn bij dit concert
veel inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen aanwezig.

Eric Roefs, de dirigent van De Herleving, heeft in overleg met de muziekcommissie
een mooie reeks van werken uitgezocht die de afgelopen weken goed zijn
ingestudeerd.



Het is even wennen aan de grootte en hoogte van de zaal omdat je elkaar toch weer
anders hoort dan bij de repetities in Gryphus. Bij elk muziekstuk geeft Eric een
korte toelichting zodat de toehoorders enig idee hebben welk soort muziek ten
gehore wordt gebracht. Het programma van de harmonie voert de toehoorders
door enkele werelddelen en de muziek varieert van militaire ritmes uit Noorwegen
tot volksliedjes uit lerland en Spaans klinkende melodieén uit Amerika.

Na een korte pauze is de fanfare aan zet. De dirigent Remy Beckers geeft bij elk
muziekstuk een nadere toelichting op de compositie maar is ook in staat om steeds
weer een anekdote te vertellen waardoor het publiek extra wordt meegenomen.

Zo is er een muziekstuk San Carlo uit Zwitserland, waaraan de bassist speciale
herinneringen heeft en een ander werk dat gezien moet worden als een
wereldpremiere of een oosters stuk dat de muzikanten herinnert aan een optreden
bij de bruiloft van een van de leden van de fanfare.

De drumband op haar beurt speelt enkele nummers samen met de fanfare maar
voert ook enkele muziekstukken zelfstandig uit, zoals het lied over het dorp van
Wim Sonneveld.

Dirigent Beckers blikte ook nog even vooruit toen hij vertelde dat ze op 23 maart
2024 in de kerk van Siebengewald The Passion gaan uitvoeren en vroeg zich af of
de gasten uit Vierlingsbeek de reclameborden gezien hadden gezien toen ze
vanochtend Siebengewald binnenreden.

Al met al kreeg het publiek een gevarieerd programma voorgeschoteld. Het
concert werd afgesloten met de mars Jubilissimo die beide verenigingen onder
leiding van dirigent Remy Beckers ten gehore brachten.

Zondag 19 november - Sinterklaasintocht Vierlingsbeek en Groeningen

Op zondag 19 november was het dan weer zover: de Sint kwam aan in
Vierlingsbeek en Groeningen. Zoals gebruikelijk legden hij en zijn Pieten de boot
weer veilig aan aan de kade bij Van den Boogaard, naast de pont. Van daaruit
vertrok hij per koets richting de Laurentiuskerk, waar wij hem op stonden te
wachten met de alom bekende Sinterklaasliedjes, gegoten in een modern jasje. Sint
sprak ons nog even toe voordat hij zich in het feestgedruis stortte. Hij gaf aan dat
hij elk jaar het muzikale welkom van de harmonie weer prachtig vindt en maakte
ook nog even reclame voor ons jubileum en bijbehorende concert in 2024.
Hetzelfde deed hij die middag in Groeningen, waar we het knusse Sinterklaasfeest
bij De Zandpoort muzikaal opluisterden.



Music was my First Love! (deel 2)

Door Marijn Broeren

Bij deze mag ik jullie weer een update geven over ons
jubileumconcert wat we in 2024 ten gehore gaan brengen.
Tijdens ons concert in Siebengewald zijn een aantal nummers
in premiere gegaan die wij tijdens het grote concert ten gehore gaan brengen. We
hebben via deze weg het publiek al nieuwsgierig proberen te maken.

Op 4 november hebben we al een eerste doorlooprepetitie gehad met de band. Dit
was voor ons en hen spannend hoe het een en ander samen ging klinken. Tijdens
de doorlooprepetities zal er hard gewerkt moeten gaan worden. Er is natuurlijk
ook tijd om samen een gezellig praatje te maken. Wij als vereniging zullen er voor
zorgen dat jullie op deze dagen goed verzorgd worden. We hopen dan ook dat
deze repetities voor een verbindende werking zullen zorgen.

De sponsorcommissie zal de komende weken druk zijn met het benaderen van
sponsoren voor het concert. De eerste aankondiging hiervan is al via de
plaatselijke media verspreid. Wij hopen er met zijn allen op dat we op een goede
manier gesteund gaan worden. Het zou mooi zijn als er werkgevers van de leden
een bijdrage willen leveren aan ons concert.

Langzamerhand zullen de eerste posters en andere reclame zichtbaar gaan
worden. Verder is het aan ons allen de taak om de mensen warm te maken om
naar ONS jubileumconcert te komen luisteren. Zeg nou eerlijk, dit wil je toch niet

missen....

Voor zover was het dit wel weer.

Met muzikale groet,

°
Commissie jubileumconcert
Music was my First Love

E HERLEVI



Door Jan Stoffelen

Jan Welbers is na het laatste concert op 9 juli in verband met
gezondheidsklachten gestopt met het maken van muziek. Hij
heeft meer dan 55 jaar voor De Herleving de bas geblazen.

Het bestuur van de harmonie heeft met instemming van de leden van de
vereniging besloten om Jan te benoemen tot erelid van de harmonie.

Op dinsdag 29 augustus jl. werd de oorkonde die bij een erelidmaatschap hoort
aan Jan overhandigd.
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In memoriam: Karin Pingen-Reijnders

Door Jan Stoffelen

Op 23 oktober jongst
leden overleed Karin
Pingen, echtgenote van
onze bariton-blazer Fred Pingen en moeder
van oud-lid van de drumband Wendy Pingen.

Zij overleed op een leeftijd van 58 jaar en
was reeds geruime tijd ernstig ziek. Ondanks
deze ziekte straalde zij veel levenslust uit en
toonde veel wil om de ernstige ziekte te
overwinnen. Op 28 oktober hebben wij
afscheid van haar genomen in het
crematorium van Venray.

We zullen Karin blijven herinneren als een
trouwe supporter van de harmonie en
fanatieke deelneemster aan al onze
activiteiten die we buiten het maken van
muziek hebben ondernomen. Karin was = - :
hierbij diegene die kostte wat het kost b1] de spelletjes die de
activiteitencommissie had bedacht wilde winnen!

L

We wensen Fred en Wendy heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies
van Karin.



Van week tot week

Door Will Stiphout

Zo hadden we ook weer onze snoeiwerken, wat buiten het
‘schoffeldeel’ ook bij onze werkzaamheden hoort aangaande
het groenonderhoud. Er wordt verwacht dat er zoveel
mogelijk leden op de vastgestelde dag zijn, een paar man voor de snoeimachines
en de grootste groep voor de opruimwerkzaamheden, want dat er wat opgeruimd
moet worden staat bij voorbaat vast. En daar hebben we een vaste transporteur
voor en wel Jan Welbers, die met zijn aanhangertje met hoge zijschotten zorgt
dat het afgevoerd kan worden.

En alweer de laatste repetitie voor het parkconcert (9 juli) gehad; de dirigent was
tevreden (dat was te zien aan zijn tevreden gezicht). Dus op naar het park waar
we met enkele smartlappenkoren en de hofkapel De Stiitter Nie als laatste en de
harmonie als eerste op zouden treden. Maar door een hoosbui werden de laatste
optredens afgelast, dus had de hofkapel de avond vrij.

Op dus naar de laatste repetitieavond (11 juli) wat dus geen repetitieavond was
maar een brainstormavond, waar de leden in groepjes hun mening konden geven,
wat achteraf best interessant was waarna er gezellig afgesloten werd met een
borrel en een snack. Hierna kwam Jan Stoffelen bij ons aan de hangtafel staan en
vroeg of hij bij de top aan mocht sluiten waarop Fred zei: “Alleen als ge ons
niveau aan kunt.”

Waarop de vakantie kon beginnen. Dat wil niet zeggen dat er namens de
harmonie niets gebeurt, want het groenonderhoud loopt gewoon door. Dit wil
zeggen dat de onderhoudsploeg toch gewoon doorgaat. En een ander deel van de
harmonie, de hofkapel, draait ook gewoon door, want zoals intussen iedereen wel
weet gaan we ieder jaar on tour richting Luxemburg en daar moet ook voor
geoefend worden.

En na een prachtig weekend zijn we weer aan onze normale werkzaamheden
bezig: de kermis komt er weer aan en dan is onze eerste repetitie er alweer en
kan er flink aan het repertoire van ons aanstaande jubileum gewerkt worden. De
vakantie zit erop en we kregen dan ook meteen een aantal nieuwe stukken op
de lessenaar. Popmuziek, wordt vaak gezegd, is niet zo moeilijk maar niets is
minder waar: ze zijn vaak moeilijker dan klassieke muziek.

Aan ons inkomensplaatje werkt ook de groenploeg intensief mee door de
schoffelwerkzaamheden en het snoeiwerk te laten plaatsvinden, want zij worden
stiekem toch een dagje ouder, veel werk voor gepensioneerden. We zullen ze eens
in het zonnetje zetten: Jan Stoffelen Wiel Nillesen, Jan Welbers, Jos Nillesen en
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Will Stiphout doen normaal het schoffelwerk en met snoeien komen daar Fred
Pingen, Wilbert Wijnhoven en Jan Nillesen nog bij en dit is alleen op de
donderdagmorgen het geval.

In de pauze van de repetitie de foto’s bekeken voor in het jubileumboek en aan de
reacties te merken waren ze goed gelukt. De foto’s zijn gemaakt door Simone
Swinkels en zullen door Elly en Koen vakkundig in het jubileumboek verwerkt
worden.

Alweer een week erop zitten en nu met een gastspeelster uit Afferden op trompet.
In het begin van elke repetitie moet je jouw instrument uitpakken en wat schetst
mijn verbazing: Johan is wel erg zuinig op zijn instrument. Het was mooi in een
molton laken gewikkeld, dus ik zeg tegen hem: “Nou, ge bint d'r nogal zuinig op”,
waarop hij zegt: “Ja, ik zag det Maria zo’n ding in de kast haj ligge en toen docht ik,
doar kan ik mien instrument goed iendreje”. Dus ook weer opgelost, maar goed
dat hij zuinig op zijn instrument is.

Alweer een week voorbij, best een rustige repetitie gehad waarbij alle stukken
voor het concert in Siebengewald voorbij kwamen. Zo kwamen we in de derde
helft weer iets moois tegen. Jan Stoffelen kookt en bakt graag en kwam met het
idee op de proppen om tijdens het koken een helm op te zetten, dit voor de
veiligheid!

Zo zitten we weer met een oorlog. De deskundigen waren dus aanwezig in de
derde helft en als ik nou uit de doeken moet doen wat daar aan onze hangtafel
voor suggesties en oplossingen langs kwamen... Deze waren te mooi om waar te
zijn, dus niks oplossing voor de oorlog in het Oosten en Midden-Oosten.

En een week later kregen we bij het begin van de repetitie door de voorzitter het
droevige bericht dat Karin Pingen-Reijnders was overleden. Vanuit de harmonie:
Fred, Wendy en familie, veel sterkte toegewenst.

Ja, en dan moet er toch weer overgeschakeld worden want het leven draait
gewoon weer door. Zo zitten we ook al volop in de voorbereiding van het
sponsorgebeuren voor het jubileum. We hadden tussendoor dus dat concert in
Siebengewald in MFA De Klaproos. En ik dacht dat wij het helemaal nog niet zo
verkeerd deden. Na ons was het de beurt aan fanfare Eendracht uit Siebengewald
en de groep van de derde helft zat toevallig bij elkaar en hebben zich zeldzaam
vermaakt met de dirigent van Siebengewald, die de stukken op een komische
manier aankondigde.

Intussen zijn ook de mappen uitgedeeld aangaande het sponsorgedeelte, dus
iedereen veel succes.
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Uitwisselingsconcert met
Siebengewald

Door Bart

Op zondag 29 oktober waren we te gast bij fanfare
Eendracht uit Siebengewald. Omdat de klok die nacht een
uurtje was blijven stilstaan, stonden de meesten van ons
ruim voor het afgesproken tijdstip klaar voor vertrek.

Eenmaal vertrokken vanaf het Vrijthof werd koers gezet richting het oosten en
dan kom je vanuit Vierlingsbeek al gauw bij de pont. Maar daar heeft de tijd juist
niet stil gestaan en kwam Koen tot de ontdekking dat je a) niet meer de auto uit
hoeft om in de stuurhut kraaltjes en spiegeltjes te ruilen (pinnen) en b) dat je ook
met een qr-code op een pasje kunt betalen. Ik vertelde trots dat ik de foto van de
gr-code op mijn pasje in onze gezinsapp had gedeeld zodat iedereen op die
manier makkelijk de overtocht kan maken. Dat leek Gijs ook wel wat en die vroeg
of ik ‘m die foto even door wilde sturen. Het had niet veel gescheeld..
Ondertussen leerde Niels dat de pont heel vroeger in Vierlingsbeek vertrok maar
dan ergens bij Afferden aan de overkant kwam en dan over de weg weer terug
moest. Dat bleek minder praktisch en sindsdien zit het ding dan ook aan de kabel.

We kwamen deze keer dus netjes in Limburg aan en reden door een prachtig
herfstlandschap naar onze bestemming. En wat voor één! De Klaproos is een
werkelijk prachtige MFA. Een ruime zaal met een groot podium, een echte
regieruimte en verder ruime kleedkamers met echte grimetafels.

We namen onze plaatsen in en werkten onze warming-up af. Daarbij viel opnieuw
op hoeveel invloed de zaal uiteindelijk op het klankbeeld en daarmee ook de
eigen klankbeleving heeft. Er bleef nog precies genoeg tijd over voor een kopje
koffie en een hartelijk praatje met één van de tegenstanders tot het concert om
11.00 uur zou beginnen. Wij mochten het deel voor de pauze voor onze rekening
nemen en speelden achtereenvolgens Valdresjmarsj, Lord Tullamore, El Camino
Real, Tom Jones in Concert, My Name is Nobody, Big Band Signatures, Viva Las
Vegas en My Way.

Na de pauze was het dan de beurt aan fanfare Eendracht. In een behoorlijk
kleinere bezetting dan de onze werkten ze zich door de volgende nummers: een
mars uit Tsjechié, Mother Earth (wereldpremiere in Siebengewald, namelijk de 1¢
keer), een Thais slaapliedje, Clocks van Coldplay door de drumband, mars San
Carlo die in 1958 ‘hiieet vaaan de vulpen’ door lid Herman vanuit Zwitserland
mee naar Siebengewald is genomen, een Abba-medley, Het dorp door de
drumband, Copa Cobana waarbij de solo bij afwezigheid van de trombonist van

-12 -



dienst werd ingevuld door een, en daar had je bij moeten zijn, dansje van de
dirigent, Viva La Vida en ten slotte Fire van Bruce Springsteen.

Om het concert af te sluiten werd vervolgens met vereende krachten nog
Jubilissimo ten gehore gebracht waarna ons samen een luid applaus van de (onder
andere meegereisde) toeschouwers ten deel viel. Wat kun je je dan nog meer
wensen op zo'n herfstige zondag?
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Dienstenveiling

Door Will Stiphout

Jazeker, toen we hieraan begonnen wisten we nog niet dat
deze veilingen een aardige duit op gingen brengen. Maar er
moest toch het een en ander geregeld worden, en iedereen
die maar het minste of geringste hieraan bijdragen kon
werd ingeschakeld om eventuele te verkopen goederen op te halen bij sponsoren
of gulle gevers.

Zo werden er gemiddeld zo rond de honderdvijftig kavels bijeen gesprokkeld.
Kees Heuvelmans was verantwoordelijk voor de centen; ieder kavel dat verkocht
werd moest ter plekke afgerekend worden. Jan Stoffelen noteerde alle verkochte
kavels met naam en toenaam en wat het opbracht natuurlijk. Karin van de Burgt
en Jac Janssen waren verantwoordelijk voor het boekwerk waar alle kavels en
advertenties in stonden en waarin de spelregels die nou eenmaal bij een veiling
horen geregistreerd stonden. En natuurlijk heb je voor zoiets ook veiling-
meesters nodig en die hadden we in onder andere de personen Albert
Theunissen, Jan Nabuurs, Piet Verbeeten, en een keer kreeg de organisatie het
klaar om de toenmalig burgemeester van onze gemeente de heer Odi Bouwmans
te strikken om de veiling te openen door enkele kavels aan de man/vrouw te
brengen.

Het mooiste van het verkopen van sommige kavels was dat bijvoorbeeld iets wat
36 gulden waard was en zo lekker in de veiling lag dat er 250 tot 300 gulden
geboden werd en dit meestal gebeurde op de hoek van de tap. Dus je kon erop
rekenen dat hier echt uit de losse pols geboden werd, terwijl men helemaal niet
wist waarop geboden werd en men er pas achter kwam als de veilingmeester het
kavel afsloeg. Afrekenen dus of het nou veel te duur was of niet. De Herleving was
er best tevreden mee.

Deze veilingen werden over het algemeen goed bezocht. De drank vloeide dan
ook rijkelijk wat weer van invloed was op het bieden, want hoe hoger geboden
werd hoe beter het voor de kas van de vereniging was (en de omzet natuurlijk).
Zo was er ook een loterij verbonden aan de veiling; bij binnenkomst kreeg men
een catalogus met de spelregels en de kavels. Deze catalogus was voorzien van
een nummer. Dus als je geluk had kon je zomaar een vat bier of een
ballonvaart winnen, terwijl je er niets voor hoefde te doen.

Een van de veilingmeesters vertelde mij ook nog een leuke anekdote die hij zich
herinnerde. Er werd een kavel ingezet op 25 gulden en men was zo rond de 60
gulden toen er geboden werd midden in de zaal. Niks aan de hand, maar het
groepje 50-plussers was zo druk aan het discussiéren met armgebaren dat ze niet
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in de gaten hadden dat ze met deze armgebaren de prijs als groep aan het
opstuwen waren tot tegen de 200 gulden. Waarop de secretaris de veilingmeester
vroeg om de veiling even te staken, want de secretaris kreeg in de gaten dat de
groep niet wist dat ze tegen zichzelf aan het bieden waren. De veilingmeester
maakte dit de betreffende groep duidelijk, waarop de groep verbluffend
reageerde (“we hebben helemaal niet geboden!”) en in de gaten kregen dat de
gespreksstof gepaard ging met wilde armgebaren die door de veilingmeester
werden gezien als steeds een nieuw bod. Spontaan werd er besloten om het bod
gezamenlijk als groep te betalen, waarna de veilingmeester dit kavel afsloeg:
iedereen tevreden! En zo werd iedere veiling als altijd tussen 10.00 en 11.00 uur
afgesloten met weer een mooi saldo voor harmonie De Herleving.

Goederen- en dienstenveiling 1997
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Wist-je-datjes

Door de redactie
Wist je dat......

e Een ananas gemiddeld 2-3 jaar nodig heeft om te
groeien?

Men vroeger geloofde dat heksen in de gedaante van vlinders boter of

room kwamen stelen? (vandaar het Engelse woord butterfly en het Duitse

Schmetterling (Schmetten = room/romig))

Planten onder bepaalde omstandigheden beter groeien als er muziek

gespeeld wordt? (misschien de trompet toch eens mee naar het werk

Maurice?)

The Beatles in het nummer Eleanor Rigby wel zelf zingen maar geen van de

instrumenten bespelen?

In het nummer The Wild Horde uit de soundtrack van de spaghettiwestern

My Name is Nobody (1973), de componist Ennio Morricone, het iconische

thema van Die Walkurenritt uit de opera Die Walktire (1870) van Richard

Wagner gebruikt en laat spelen door autoclaxons op een synthesizer?

(hetzelfde thema werd door Francis Ford Coppola gebruikt in de scene met

de helikopters uit de film Apocalypse Now (1979))
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Hoe is het nu met.....?

Door Will Stiphout

Wiel Rouwens
Deze editie van Bloasproat komt oud-vaandeldrager Wiel
Rouwens aan het woord!

Hoe gaat het metje?
(Al bij binnenkomst) Met mij gaat het goed en met Maria
ook en oh, wat ik bij de harmonie deed: ik was vaandeldrager van De Herleving,
en opvolger van Wiel Dijks, de oude postbode.

Wat is dat eigenlijk, een vaandel?

Dat is een stok met bovenin een soort kroon waar de medailles aan
gehangen werden die de harmonie op concoursen en Peeltoernooien won, en
waaraan een velours doek bevestigd kon worden wat een soort van ruitvorm had
van boven naar driekwart naar beneden waar dan nog een halve ruit aan paste.
En daar stond de naam van de vereniging en het oprichtingsjaartal op, in goud
geborduurde letters.

Normaal is nu de vraag welk instrument je bespeelt, maar dat gaat niet zo
goed met een vaandel.

Maar Wiel zou Wiel niet zijn als hij hier geen gevat antwoord op had, thuis met
vrouw en kinderen.

Welke dirigenten heb jij gehad bij De Herleving?
Eigenlijk geen. Een vaandel werd alleen gebruikt bij serenades en concerten
(trouwens, in Siebengewald heb ik hem gemist).

Heb je weleens iets aparts meegemaakt bij De Herleving?

Nou, eigenlijk niet, of het moet zijn dat ik goed op moest letten om in de maat te
blijven lopen. Want als je voorop loopt valt dit niet mee. En als de intochten van
Sint Nicolaas waren, viel altijd de afterparty nogal op.

Hoe lang ben je lid geweest van de harmonie?
Vanaf 1990 heb ik het volgehouden tot 2006: 16 jaren dus.

Speel je nog weleens met het vaandel?

Nee, nee, daar beginnen we niet meer aan. Hoogstens lekker onder de velourse
deken liggen!!!
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Wat, buiten het vaandel dragen, heb je zoal gedaan binnen de vereniging?

Bij de Voorjaarsfeesten helpen met hand- en spandiensten, want dat er veel werk
verzet moest worden dat stond vast. Als er een reclamedoek een paar centimeter
scheef hing dan kreeg je meteen een schreeuw van Stip: “Recht hangen dat doek!”.
En dan ervoor en erna, dit was vaak een gezellige boel en al helemaal als vette
Harry ‘s nachts met een bak snacks binnen wandelde. Mooi, verdomde mooi.

Heb je nog een mooie of aparte herinnering in de tijd dat je lid was?

Ja, een ding herinner ik me nog goed. Het plaatsje kan ik me niet meer herinneren,
maar het was een optocht door het dorp waar gildefeesten waren. Dit was in
Luxemburg en als je voorop loopt hoor je alles dus ook de muziek. Vanaf de eerste
tot de laatste stap van de optocht, die toch zo’'n kleine 3 kilometer lang was, heb ik
niets anders gehoord dan de mars San Carlo. Ik kon hem zelfs na de optocht van
buiten fluiten.

Heb je er weleens aan gedacht om weer bij de vereniging aan te sluiten?
Nee, echt niet, en tegenwoordig wordt er toch niet meer gemarcheerd.

Wat wil je ons als harmonie aan wijze raad meegeven?
Met alles wat jullie als vereniging organiseren en speciaal het jubileumconcert, en

dat er toch aandacht blijft voor de jeugd.

Wiel en Maria, bedankt voor de koffie en de koek!
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Agenda

Zaterdag 23 december 2023 Deelname van de harmonie aan
Kerst Sing Along
Locatie: Laurentiuskerk Vierlingsbeek

Dinsdag 11 januari 2024 Jaarvergadering
Locatie: Gryphus

Zaterdag 25 mei 2024 Jubileumconcert De Herleving
Locatie: Schouwburg Venray

-19 -



Verjaardagskalender

Allemaal van harte gefeliciteerd!

12 oktober Loes Blenckers
27 oktober Elly Collaris

2 november Ellen Berkers-Jeuken
6 november Caroline Welbers
10 november Gijs Evers

21 november Roos Lamers

28 november Nancy Peeters

30 november Marleen Janssen
21 december Marijn Broeren
13 januari Tess Verbroekken
25 januari Will Stiphout

28 januari Jan Nillesen

3 februari Nick Lamers
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